


- Spreek tot de wihden ,
~ Spreek tot de Aarde
- Spreek tot de goden

- Spreek tot de godinnen.

~ De bron voor gebed is
~onbenoembaar

Onzichtbaar
De bron van gebed
is als een vraag zonder antwoord. |
is als een gebed zonder doel.

Spreek tot het universum,




- Spreek over gezondheid

Spree‘k"o{/e‘r vrede
Spreek over vriendschap
Spreek.over j’e; wensen
- Spreek over je verlangens.

‘Her doel van gebed ‘
zonder god of godin te noemen.

Het middel van gebed
nederig zonder macht




 De werkelijkheid

Een l~eVénd beginsel

~ Een levende entiteit.

| Vandeaarde tot de hémel

. ‘Van de aarde tot de zon
Van de aarde tot het universum-
Alles heeft éen plaatg

(in het grofe geheel.




L Elk g:éb’ea"rn’et":‘égoistische bedoéling ‘
- zal terugwerken met een slechte kant.

Elk gebed met een eigenbelang
creert een negatieve terugslag.

Ken opreche gebedeh als de oorsprong
Van de elfen.

onsterfelijkheid we‘nsend,
Vrede wensend,
gezondheidcwensend. :

DewegvandeElf.
Is zonder oorlog, zonder s’chade




’ - In films dragen elfen
een kenmerk van het goede

In boeken dragen elfen,
_een kenmerk van mythisch verleden.

In de geest dragen elfen,
_een kenmerk van orde en geluk




