


Gebeden;
Wensen uitgedrukt in woorden.

Wensen van gezondheid tot vrede.

Wensen van voorspoed of hulp.

Wensen uitgedrukt jegens
Christus.

Christus die kwam, op aarde,
En in zijn tijd religie weer 
een zuivere waarde gaf.

Christus,
Hij leefde kort, maar bracht veel.

Omdat hij zich niet verdedigde,
Is hij gestorven,

Maar zij boodschap leeft voort.



In zijn boek wordt verhaalt dat:

Hem vragen om een goede visvangst,
Geeft netten vol.

Hem vragen om geld voor 
belasting inning, geeft

een munt van veel waarde.

Hem vragen om brood,
Geeft vele duizenden te eten.

Hem vragen, je wensen 
hem voorleggen.

Geeft met overvloed.

Christus, die het leven van zijn
gelovigen goedheid gunt,

en leed omzet in geluk.



In zijn boek staat dat:

Een rechtvaardige wet
iedereen op gelijke manier be-oordeelt.

Geen onderscheid in
ras, kleur, sexe of gezindte.

Goddelijke geboden,
Waarbij de toewijding tot God

centraal staat.

Dat religie ontdaan van eigen belang
Een grote invloed heeft in

de geschiedenis.

Als teken van zijn gemeenschap
geldt het symbool van de doop.

Een leven in licht van Christus
zal kenmerken dragen die 

in zijn boek beschreven staan.


